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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  8 december 2024 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

 

 

 
 
 
Voorganger: ds.   Wim Lolkema 
Ouderling: mw. Janny van Huizen 
Diaken: dhr.  Arjan Wensink 
Organist: dhr.  Johan Heuseveldt 
Koster: dhr.  Arjan Wensink 
Videoteam: dhr.  Marcel de Jong 
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Tweede Advent  -  Bloemschikking 
Voorbereidingen treffen 
Lucas: 3 :1-6 
Thema: profetie van Gods toekomst 
Johannes de Doper, degene die wijst. Een vinger naar Jezus. Een profetisch 
stem 
die oproept tot bekering, in de lijn van Jesaja. In de schikking leggen we een 
accent 
in vers 5: Bereid de weg van de Heer, elke kloof zal worden gedicht, 
elke berg en heuvel geslecht kromme wegen rechtgemaakt en hobbelige 
wegen 
geëffend. Bij de ontvangende lijn wordt een schaal water geplaatst om het 
dopen 
van Johannes te symboliseren. 
 
 
VOORBEREIDING 
De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af. 

 
Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 
Aanvangslied   283    (gemeente gaat staan) 

 

1  In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 
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2  En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

3  Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 

4  Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

5  Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

Groet en bemoediging (beurtspraak)  

Voorganger: De Heer zij met u 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft.   Amen 

 
Drempelgebed 
(De gemeente gaat zitten) 
 
Psalm van de zondag  Psalm 84 : 1 en 3 

 

1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 
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dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

3  Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 

 

Kyriëgebed     met gezongen Kyrië  

 

 

Zingen  Lied 156: 2 en 3     (organist één keer voorspelen) 

 

2  Woedt overal op aarde het geweld, 

wordt nergens meer Gods naam met eer vermeld, 

maakt zich de macht van haat en afgunst groot, 

brengt zij het leven enkel nog ter dood, 

hoopt ook geen mens op ’t komend godsrijk meer, 

toch blijf ik juichen om mijn God en Heer. 

 

3  En als het licht eenmaal verduisterd wordt, 

– geen oogst op ’t land, de vijgenboom verdord, 

geen levend water meer, geen brood, geen wijn –, 

wanneer de schapen Gods verdreven zijn, 

is er bij mensen geen verwachting meer; 

nog zal ik juichen om mijn God en Heer. 
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Zingen   Lied 444: 1,3 en 5    

 

1  Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

3  Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten ’t morgenrood. 

 

5  Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezing  Jesaja  65 : 17 t/m 25 

17  Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was 

raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest.  

18  Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik 

herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. 

19  Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen 

geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.  

20  Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen 

grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als 

honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.  

21  Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf 
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van de opbrengst eten;  

22  in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander 

eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom;  mijn 

uitverkorenen zullen  zelf genieten  van het werk van hun handen. 

23  Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een 

verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de 

HEER is gezegend.  

24  Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze 

nog spreken.  

25  Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro 

en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht 

onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.  

 

Zingen   Lied  823 : 1,4 en 5 

 

1  Gij hebt, o Vader van het leven, 

de aarde aan de mens gegeven, 

het land, de zee is zijn domein. 

Gij hebt hem aan het woord doen komen 

om tussen werkelijkheid en dromen 

getuige van uw Geest te zijn. 

 

4  Door een geheimenis omsloten, 

door alle dingen uitgestoten, 

gaat hij op alle dingen in. 

Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 

zijn rustloos zoeken en verdwalen 

een onuitsprekelijke zin. 

 

 

 

 



 

7 

 

5  O God, wij bouwen als ontheemden, 

wij wonen en wij blijven vreemden, 

bestemd voor hoger burgerrecht. 

Wil ons, o koning der getijden, 

een woning in de stad bereiden 

waar Gij het fundament van legt. 

 

Lezing uit het evangelie  Johannes 3 : 22 t/m 30 

22  Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en 

hij doopte er.  

23  Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. 

Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen.  

24  Johannes was immers nog niet gevangengezet.  

25  Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood 

over het reinigingsritueel.  

26  Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan 

de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is 

aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’  

27  Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de 

hemel gegeven wordt.  

28  Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, 

maar ik ben voor hem uit gezonden.”  

29  De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren 

en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote 

vreugde.  

30  Hij moet groter worden en ik kleiner.  
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Zingen  Lied   339A  

 

1  U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Overdenking van het Woord 

 

Meditatief orgelspel 

 

Zingen  Lied  452 : 1 en 2 

 

1  Als tussen licht en donker 

de tijd zijn stroom versnelt, 

zijn wij in U verzonken, 

ons hart raakt niet ontsteld, 

Gij leeft en houdt de wacht, 

wij hebben niets te vrezen, 

de slaap zal ons genezen. 

Gij waakt de ganse nacht! 

 

2  Die lange nacht, die winter 

doorstaan wij met geduld; 

wij leven ongehinderd, 

de dagen zijn vervuld, 

Gij hebt het woord volbracht, 

dat feilloos staat geschreven 

en keert niet ijdel weder. 

Uw licht komt na de nacht! 
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GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

 

Inzameling van de gaven  

  1e collecte voor   KIA Werelddiaconaat 
  2e collecte voor   Diaconie 
  3e collecte voor   Onderhoud kerken 
 
ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied   442 : 1 en 2    (staande) 

 

1  Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aarde en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heilige gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

2  Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Zegen    (gezongen AMEN) 
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MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  15 december 2024 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In 
deze dienst gaat  ds. Hans de Bie voor. 
 
Kerstmarkt  2024 

14 december 2024  van 10.00 tot 14.30 uur is de deur van de Martinus kerk 

weer geopend voor de Kerstmarkt 

De Bloemengroep  heeft weer een grote hoeveelheid bloemstukjes gemaakt, 

die op de Kerstmarkt gekocht kunnen worden. 

Een beperkt aantal stands zorgen mede voor gezelligheid. 

Er is gelegenheid  voor  een kopje koffie/thee, glühwein, soep w.o. erwtensoep 

te gebruiken. 

De opbrengst van de Kerstmarkt komt ten goede aan het plaatselijke 

kerkenwerk in Halsteren en Nieuw Vossemeer.  

De ZWO zal zich presenteren met het project Bangladesh van Kerk in Aktie 

Werkgroep Kerstmarkt 

 
 

Jongerenwerk  
Kerstwensen knutselen in De Baak  
Op zondag 22 december, tussen 12.00 en 14.00 uur, zijn alle jeugd en jongeren 
van harte uitgenodigd in De Baak.  
Natuurlijk voor een gezellig samenzijn, met wat te eten en te drinken, maar ook 
om aan de slag te gaan met kerstwensen. Wat is er mooier dan in deze tijd van 
het jaar samen iets te maken voor de mensen om je heen, en wat een gezellige 
gelegenheid om een echt gesprek te beginnen.  
Deze kerstwensen zullen na de dienst van Kerstmorgen uitgedeeld worden in 
de gemeente. Maar ze kunnen natuurlijk ook meegenomen worden om aan 
eigen papa, mama, opa of oma te geven. Het belooft een gezellige middag te 
worden; alle jeugd van harte welkom! 
Namens het jongerenwerk, Martin en Muriel Vooijs. 
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Cultuur in het kerkje aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.  
Musica Poëta, zondagmiddag 8 december aanvang 14.00 uur. 
Muziek en woord gaan samen in het optreden van Musica Poëta, een trio 
passievolle performers bestaande uit een zangeres, een gitarist en een 
verteller. Zij brengen een sprankelend programma van prachtige muziek/zang 
en poëzie. Een muziekmiddag vol met muziek en mooie voordrachten. U bent 
hartelijk welkom.  
Kaartjes voor dit concert kosten € 10,- 
U kunt reserveren voor dit bijzonder concert door een mail te sturen aan 
janvandevelde@caiway.nl met vermelding aantal kaartjes. 
 
In de maand december worden er in de Sint-Martinuskerk nog een paar 
kerstconcerten gegeven: 
 
Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com 
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